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Opgeven Misintenties

Wellicht ten overvloede vermelden we
nogmaals, dat vanwege de deadline van De
Rucphense Bode de misintenties uiterlijk op
maandagmiddag om 17:00 uur bekend dienen
te zijn bij het secretariaat. U kunt hiervoor het
e-mailadres in de kop van deze nieuwsbrief
gebruiken.

Openingstijden secretariaat

Het secretariaat in de Martinuskerk is
geopend op woensdagmorgen van 9.30 tot
11.00 uur.

Vieringen

U kunt iedere zondagochtend om 09.30 uur
een eucharistieviering bijwonen in de H.
Willibrorduskerk. Desgewenst kunt u deze
vieringen ook volgen of terugkijken op uw
computer of smart-televisie. Klik hiervoor op
onderstaande link:

Overige vieringen

Voor de data en tijdstippen van de vieringen in
de andere kerken van onze parochie verwijzen
we u naar de kerkberichten die u in de
Rucphense Bode aantreft.

Komende vieringen in de H. Martinuskerk

De vieringen in de H. Martinuskerk vinden in de
even weken steeds op zaterdagavond plaats.
De vieringen in de komende weken zijn op:

¥ 31januari; 19.00, voorganger diaken Jan van
Steenoven

3 14 februari; 19.00, voorganger diaken Anton
Janssen

» 28 februari; 19.00, voorganger pastoor Hans
van Geel

Carnaval

Over enkele weken begint het Carrnaval. De datum van Carnaval hangt samen met
de datum van Eerste Paasdag. De vastentijd begint namelijk 40 dagen voor de
Eerste Paasdag

Bovenstaand schilderij heeft als titel ‘Het gevecht tussen Carnaval en Vasten’
meegekregen. Het werd tussen 1600 en 1620 gemaakt door een navolger van de
Bossche schilder Jheronimus Bosch. Het origineel is te zien in het Museum
Catharijneconvent in Utrecht. (Klik hier op het schilderij om de afbeelding op groter
formaat zien).

Het schilderij stelt het ‘gevecht’ tussen Vastenavond, het einde van Carnaval en de
vastentijd voor. Het verbeeldt dus de tegenstelling tussen overmaat en matigheid.
Carnaval wordt voorgesteld als de op een doedelzak spelende man, die op een tafel
uit een keuken gedragen wordt. Tijdens de ‘verbooden vleysdagen’, zoals de
vastentijd in de 16e eeuw ook werd genoemd, was het wel toegestaan vis te eten. De
Vasten wordt daarom voorgesteld als een vrouw, die een tafel draagt waarop twee
vissen liggen.

Carnaval is voor veel mensen in het zuiden het hoogtepunt van het jaar. Hoewel het
vandaag vooral wordt gezien als een feest vol dans en plezier, heeft het een lange
en rijke geschiedenis. In de middeleeuwen werden tijdens Carnaval de rollen
omgedraaid en kreeg onder meer de kerk er stevig van langs.

Waar Carnaval nu slechts enkele dagen duurt, vulde het in de Middeleeuwen bijna
de hele periode tussen Kerstmis en het begin van het Vasten. In die twee maanden
gebruikten katholieke gemeenschappen verschillende feestdagen om even te
ontsnappen aan het dagelijkse leven. Met name de katholieke kerk moest het tijdens
Carnaval ontgelden. Allerlei kerkelijke tradities en regels werden tijdens het feest op
de hak genomen.

Na de Reformatie in de 16e eeuw
veranderde er veel: het uitbundige
Carnaval werd abrupt stopgezet.

het belang van vasten en wilden niets
weten van het vrolijke, katholieke
feest.

In het noorden verdween Carnaval al
snel, en in het zuiden werd het sterk
beperkt. De polonaise, die in de
Middeleeuwen op een opvallende
manier werd gelopen, werd verboden.
Aan het einde van de 17e eeuw was
Carnaval volledig verdwenen, tot het
in de 19e eeuw onder Frans bewind
weer terugkeerde in het zuiden.

Museum Catharijne Convent. Dit Utrechts
museum voor christelijk erfgoed in
Nederland is meerdere redenen een bezoek
meer dan waard.
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De Martinuskerk in ons dorp is veel meer dan een : : et - -

gebouw van steen ! De kerk is het hart van onze Famcat, voorbereiding Eerste Heilige Communie

gemeenschap. Op zondagmorgen 18 januari kwamen de communicanten van alle parochiekernen
samen met hun ouders in de H. Willibrorduskerk voor een famcat die volledig in het

Generaties voor ons hebben gestreden, gewerkt en teken stond van de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.

offers gebracht om deze plek in stand te houden, als

plaats van samenkomst en verbondenheid. In onze kerk Na de gezamenlijke eucharistieviering gingen de kinderen onder begeleiding van
wordt niet alleen de boodschap van Jesus doorgegeven, vrijwilligers aan het werk in hun werkboek.

EETRCIL S EIRVElele IS CRCIRC R EIICERVEIG L VENCIERCUEI  be ouders bleven in de kerk voor koffie en een gesprek. In drie groepen spraken we

leert om naar elkaar om te zien. onder meer over de redenen waarom ouders hun kind de E.H.C. laten doen. Die
redenen bleken heel verschillend: sommigen kiezen hiervoor omdat het hoort bij hun
Door de Martinuskerk te behouden, bewaren we niet familie of omdat ze de gemeenschapszin van de kerk waarderen. Uiteraard waren er
alleen ons erfgoed, maar ook het gemeenschapsgevoel ook ouders die deze keuze maken vanuit hun geloof, hun verbondenheid met God
dat ons dorp al eeuwenlang samenbrengt en de wens om hun kind te laten groeien in geloof.
Diaken Anton Jansen sloot de famcat af met een nabespreking en een gezamenlijk
Het bestuur van onze parochie doet een warm beroep Weesgegroet.
op u. Onze parochie leeft dankzij de betrokkenheid en
steun van haar gemeenschap. Om pastorale zorg te Het Bisdom vraagt parochianen om zich steeds meer te richten op de parochiekerk,
kunnen blijven bieden én om samen ons geloof te ook al zijn de andere kerken nog niet gesloten of aan de eredienst onttrokken. Het
blijven vieren, is uw financiéle bijdrage van grote pastoraal team heeft daarom besloten om de EHC-vieringen dat alle drie EHC-
betekenis. Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun te vieringen in de H. Willibrorduskerk in St.-Willebrord zijn, allemaal om 13.00 uur:
mogen rekenen. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid
en vrijgevigheid + Zaterdag 9 mei voor Sprundel

e Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) voor Zegge, Schijf en Rucphen

’
Foto S e Zaterdag 6 juni voor St.-Willebrord.
g

Om deze nieuwsbrief beter per mail te kunnen versturen,
is de bestandsgrootte verkleind. Dit gaat ten koste van
de kwaliteit van de foto’s, waardoor deze iets waziger
worden. Het is mogelijk dat u een foto beter wil bekijken
of misschien zelfs wil bewaren. Dat is mogelijk! Als u op
de foto klikt dan opent de foto op ware grootte in een
nieuw venster, waarna u de foto kunt bekijken of
desgewenst kunt downloaden.
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