
Vanaf 11.00 uur is de   kerk geopend.  Vanaf
dit uur tot 15.00 uur geven we (bij voldoende
belangstelling) ieder heel uur een presentatie
over de H. Martinuskerk . Gevolgd door een
rondleiding in de kerk en in de Martinustuin,
waarbij we informatie geven over alle cultuur-
historisch en religieus interessante objecten. .
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om zelf de
kerk en de Martinustuin te bezichtigen. 

De gehele dag zal er doorlopend een
fotoreportage over de negentigjarige
geschiedenis van de kerk of de aanleg van de
Martinustuin getoond worden. 

Om 15.30 sluiten we de dag af met een
gezellig samenzijn onder het genot van een
glaasje wijn of fris  in de Martinustuin. (als het
slecht weer is in de kerk). We vieren dan  ook
dat het dit jaar negentig jaar geleden is dat de
kerk gewijd werd. 

. Het programma van deze dag:











Dit is een activiteit van de
parochiekerncommissie Rucphen 
en 'Rucphen toen en Nu'

“Levend erfgoed”


