
 

Een nieuwe lente... 
 

…niet een nieuw geluid, maar wel een nieuwe lay-out voor onze 

Nieuwsbrief. Weer iets meer bij de tijd, zoals we ook graag onze 

parochie bij de tijd houden. Ontwikkelingen staan niet stil en dat geldt 

ook voor onze parochie. Elke dag weer komen we een stap dichter bij 

de toekomst. We hopen op een mooie toekomst, maar het is ook een 

toekomst waar we ons zorgen over maken. Hoe gaat dat met onze 

gebouwen? Hoe gaat dat met ons pastoraal team? Hoe gaat dat met 

onze vrijwilligers? Hoe gaat dat met ons geloof? Hoe gaat dat met u, 

onze parochianen? We weten het niet. We kunnen niet meer doen dan 

ons best en blijven hopen en blijven bidden. Dat kan natuurlijk thuis, 

maar we zouden u zo graag willen verwelkomen in onze kerken. Want 

samen geloven en bidden is nog veel mooier en misschien wel 

effectiever! Ervaren dat je er niet alleen voor staat. Samen vieren, 

samen delen, samen bidden en samen beleven. 

Het is weer bijna Pasen, feest van de verrijzenis van onze Heer. Het 

grootste kerkelijke feest in het jaar, waarbij we vieren dat de dood 

wordt overwonnen. Laat ons samen dit feest vieren! U bent van harte 

welkom! Op de achterzijde treft u alle vieringen in onze parochie aan. 

In het bijzonder bevelen we de Chrisma-viering op 5 april aan, waarin 

de Heilige Oliën voor dit nieuwe jaar worden gewijd en gezegend. 

Actuele info vind u op www.sintfranciscusparochie.nl  

De dood zal worden overwonnen, Zalig Pasen!  
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Deze Nieuwsbrief is het parochieblad 

van de Sint Franciscusparochie en 

verschijnt 3 keer per jaar. 
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De volgende Nieuwsbrief verschijnt in 

december 2023. Kopij dient uiterlijk vóór 

15 oktober 2023 te zijn ingeleverd bij de 

redactie. Bij voorkeur per e-mail. Tekst in 

word, afbeeldingen als JPG 

 

Parochiebestuur 
Voorzitter: Pastoor Hans v. Geel 

Vice-voorzitter: Eugène Rokx 

Secretaris: Wim Roelands 

Penningmeester: Ad Goossens 

lid: Tonnie Sedee - de Wit 

lid: Mathee Vergouwen 

lid: Jacqueline Peeters 
 

Pastoraal team 
Pastoor  Hans van Geel 

Pastoraal werker  Wim van Reen 

Pastoraal werker  Embregt Wever 

• 

Assistent-Diaken  Jan van Steenoven 

Team-assistent   Jeannette Jongenelen 

 

Woord van de vice-voorzitter 
Al eeuwenlang vieren we het feest van Pasen over de 

gehele wereld.  Pasen is het feest van opstanding;  

Jezus is opgestaan uit de dood en heeft daarmee de 

dood overwonnen.  Jezus laat zien dat Hij sterker is 

dan de dood en dat er hoop is voor de wereld.  Hoop 

op een betere wereld waarin we omzien naar elkaar. 

Liefde voor je naaste, liefde voor jezelf.  

De oorlog in Oekraïne woedt nog steeds en door de 

inflatie hebben steeds meer mensen minder te 

besteden. Bij veel parochianen heerst er een gevoel 

van niet gehoord te voelen. Dat er niet geluisterd 

wordt naar de zorgen en problemen van mensen.  

Net als met de opstanding van Jezus uit de dood, is er 

hoop . Hoop op betere tijden, beterschap en 

betrokkenheid.  En hoop is geen uitgestelde 

teleurstelling als we omzien naar elkaar, elkaar helpen 

en steunen waar dat kan en waar dat nodig is.  

Namens het pastoraal team, bestuur van de Sint 

Franciscusparochie , PkC-leden en vrijwilligers wens ik 

iedereen een Zalig Paasfeest. 

Bene agere et nil timere ! (Doe goed en vrees niets !) 

Eugène Rokx, vice-voorzitter  

29 mei 2023 

open-kerken dag 

 

houd onze website 

in de gaten voor 

info over kerken en 

openingstijden! 

 

 

 

Wanneer u wel eens op Witte Donderdag de Passion 
op tv bekijkt en de vormgeving daarvan u 
aanspreekt, heeft u nu de gelegenheid dit van 

dichtbij en live mee te maken. Op zaterdag 25 
maart in de H. Maria Boodschapkerk van Zegge 

(17:30 u) en op 2 april in de Markuskerk te Breda 
(10.00u) zal projectkoor Amici Musicali het 
passieverhaal in een modern jasje ten gehore 

brengen. Thema van de viering is: verbinding. 



Licht op onze weg naar de horizon 
Een vader gaat met zijn zoontje op stap in een weidse vlakte. Het 

jongetje stelt almaar vragen. Papa, die lijn die we daar in de verte 
zien, wat is dat? Dat is de horizon, jongen. De horizon, Papa, wat 

is dat? Dat is de plaats waar de hemel en de aarde elkaar raken. 
En is er achter de horizon nog iets? Natuurlijk, jongetje, daar is nog 
een heel ander land, dat wij nu nog niet kunnen zien. Daar is de 

overkant. En dan, na lange stilte: Papa, hoe komt dat toch, hoe 
sneller wij stappen, des te meer gaat de horizon achteruit. Waarom 

komen wij nooit dichterbij? Dat is nu eenmaal zo, jongen, de 
horizon, daar kom je nooit helemaal bij. Maar Papa, waartoe dient 
de horizon dan? De horizon, jongetje, dient ertoe dat we verder 

blijven stappen Verder blijven stappen, door blijven gaan, ons 
vertrouwen vasthouden, blijven geloven op een sprankje licht aan 

de horizon, blijven hopen op nieuw leven…ook in tijden dat het 
moeilijk gaat door ziekte, lijden, dood of een ander verlies 
waardoor het donker lijkt in ons hart. Tijden waarin er een zware 

steen op ons hart lijkt te drukken. Tijden waarin we geen lichtpunt- 
jes meer zien, soms omdat we ons ervoor afsluiten? Donker – Licht; heel ons leven is een balanceren 

tussen duisternis en licht. Licht en donker bepalen de gang van ons leven. en roepen elkaar op. We 
kunnen genieten van de zon, maar als ze fel schijnt dan zien we uit naar schaduw. Als we de zon 
dagenlang niet gezien hebben, dan herademen we als hij eindelijk doorbreekt. Het is veelzeggend 

dat de eerste woorden uit de Bijbel over duisternis en licht gaan: ‘De aarde was woest en leeg; 
duisternis lag over de diepte en de geest van God zweefde over de wateren. Toen sprak God: er 

moet licht zijn, en er was licht. En God zag dat het goed was. God scheidde het licht van de duisternis; 
het licht noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht.’ In deze woorden zit al iets van een 
strijd tussen duisternis en licht. Het licht dringt de duisternis terug. In ons leven zijn we steeds op 

zoek naar een sprankje licht aan de horizon. Dit komt ons echter niet zomaar aangewaaid. Hier zijn 
twee dingen voor nodig: het licht zien en het licht in jezelf toelaten. Er zijn veel lichte dingen in het 

leven! Als je echter alles door een donkere bril bekijkt, zul je daar geen oog voor hebben. Af en toe 
moet je je ogen eens uitwrijven. Ik heb zelf vaak steun aan deze gedachte: het kleinste lichtpuntje 
kan de diepste duisternis doorbreken. Dat is een hoopvolle gedachte. Er zijn veel kleine lichtpuntjes. 

In dat opzicht kunnen wij veel voor elkaar betekenen. We kunnen het leven licht maken voor elkaar 
en dan is het de kunst om het licht aan te houden. Het is vaak maar zo’n klein vlammetje dat het 

ook gemakkelijk weer uitgaat. Je hebt een goed gesprek gehad met iemand. Je ziet het weer. Je ziet 
weer perspectieven. Je hebt iets fijns meegemaakt. Je zegt: ik kan er weer even tegen. Een aardig 
woord, een schouderklopje, een glimlach.... Er zijn zoveel dingen die het leven lichter en de moeite 

waard, maken. Ons leven is een voortdurend gevecht tussen duisternis en licht. Er zullen veel 
mensen zijn die kunnen getuigen dat je de duisternis heel diep ervaren moet hebben om het licht te 

kunnen waarderen. Het levensverhaal van die mensen is belangrijk voor ons. Het kan je hoopvol 
stemmen om verder te gaan. Het is bijna Pasen. We vieren dan de Verrijzenis van Jezus Christus. 

We mogen zijn Licht ontvangen. Licht, dat ons wil zeggen: Jezus is niet dood, Hij leeft. Hij leeft in 
de harten van mensen die goed doen voor een ander, Hij leeft in de harten van mensen die oog 
hebben voor elkaar, die voor elkaar willen zorgen en er voor de ander willen zijn als die hem/haar 

nodig heeft. We mogen allemaal de deur van ons hart openzetten, al was het alvast maar op een 
kiertje, om dit Licht bij onszelf toe te laten. 'Licht van Christus', het Licht dat duisternis verdrijft, de 

steen van ons hart kan wegrollen als we durven geloven in elkaar en in iets of iemand groter dan 
onszelf. Zo durven wij te hopen dat God ook alles in ons zal veranderen ons duister in licht, onze 
verlamming in nieuwe vitaliteit, onze mislukking in een nieuw begin, onze onderbreking in voortgang 

en dat wat in ons en om ons heen sterft in nieuw leven. Kleine lichtpuntjes op onze levensweg laten 
ons zien dat Pasen niet de voltooiing is, maar het begin. Het telkens nieuwe begin, elk jaar weer, 

van het verhaal dat wij zelf moeten schrijven door te leven vanuit het paasgeloof op onze weg naar 
de horizon.  
 

Ik wens u, ook namens het pastoraal team, een Zalig Pasen toe. 
 

w
oo

rd
 v

an
 d

e 
pa

st
oo

r 

| 3 



| 4 

De derde dag              Elke zondag belijden wij als christenen, overal ter wereld en in 

allerlei talen, dat Jezus op de derde dag is opgestaan uit de dood. 
We bidden of zingen dan: “Die nedergedaald is ter helle, de derde 

dag verrezen uit de doden”.  
 

In zowel het oude als het nieuwe deel van de Bijbel komen we het 
element “de derde dag” vaker tegen. Lezend in de boeken van ons 

geloof stuiten we iedere keer weer op de derde dag, waarop Gods 
bemoeienis met zijn schepping zichtbaar wordt. Er uit af te leiden valt 
dat op de derde dag steeds een goede wending in het vertelde verhaal 

komt. Daarbij is meestal de hemel in het spel.  
Op de derde dag kantelt de geschiedenis, keert het lot zich ten goede van de mensen. Op de 

derde dag komen er ongekende ideeën op bij mensen, en er worden nieuwe perspectieven, 
nieuwe mogelijkheden en oplossingen ontdekt. Het gaat hierbij altijd om dingen die zich niet 
van de ene op de andere dag voordoen. Het zijn geen alledaagse gebeurtenissen en er is tijd 

voor nodig. Er is altijd sprake van een tussentijd. De tweede dag, de tussentijd, kan soms erg 
lang duren, maar hij wordt altijd gevolgd door een derde dag. In de context van de Bijbel is de 

derde dag dan ook geen aanduiding in de orde van tijd, maar in de orde van geloof, hoop en 
leven. De grote veranderingen die we kennen in de Bijbel, gebeuren allemaal op de derde dag, 
maar … – en dat is het voornaamst – ze gebeuren! 
 

De derde dag! Voor ons is de derde dag de dag van Pasen. De leerlingen van Jezus hadden 
natuurlijk na zijn dood niet een-twee-drie hun geloof teruggevonden. Ze waren teleurgesteld, 
in de war. Ze wisten niet hoe het met hun nu verder moest, maar ook voor hen kwam er een 

derde dag. Langzamerhand begonnen ze licht te zien, en op de derde dag vonden ze hun Jezus 
terug, levend. Dat deed ook henzelf opleven, herleven. 
 

Zal er ook een derde dag zijn: voor ons en voor de wereld in crisis waarin we leven?; voor de 

mensen die slachtoffer worden van oorlogsgeweld?; voor de mensen die lijden aan 
eenzaamheid, levend zonder menselijk contact?; voor allen die het moeilijk hebben in hun 
relatie?; voor zieken, daklozen, verslaafden?; voor de ouders die geen contact meer hebben 

met hun kinderen? 
  

Wij die geloven in de God van Jezus van Nazareth, aarzelen niet te hopen dat er een derde dag 
zal zijn. En die hoop doet ons leven, leven vanuit ons paasgeloof. 

Op Pasen, zullen we ons er van bewust zijn dat in de verrijzenis van Jezus onze verrijzenis zich 
al aankondigt. We geloven zelfs dat er een derde dag zal zijn na onze dood, want we geloven 
dat God niet een God van doden is, maar een God van levenden. En daarom zijn wij, gelovige 

christenen, altijd voorstanders van het leven. Niet alleen van het leven hierna, maar ook van 
het leven dat we nu leiden. De verrijzenis is voor ons een mysterie dat zich ook afspeelt in het 

dagelijks leven hier op aarde. Een Zalig Pasen!                           Jan van Steenoven, diaken 
 
Nieuwjaarslunch in Schijf 
Na de Coronaperiode was het weer eens tijd om een Nieuwjaarslunch te 

organiseren. Deze lunch is een initiatief van Eva Luijkx-Koedoot in 

samenwerking met de Bistro in Schijf, Kerk en Samenleving Schijf en koor ’t 

Schijfke. Toen het niet mogelijk was, werden de gasten thuis verrast met 

een attentie.  

En nu dus weer een superleuke middag waar we gastvrij ontvangen werden 

in de Bistro. Het was nog even spannend of we met het grote aantal gasten 

wel binnen konden maar gelukkig was er voor iedereen plaats. Het werd 

weer een gezellige middag, eerst een heerlijke lunch waarna het koor de 

sfeer verhoogde met hun zang en gezelligheid. We hebben veel positieve 

reacties mogen  ontvangen en willen iedereen bedanken die op welke wijze 

dan ook een bijdrage heeft geleverd. 
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Project rond Barmhartigheid 2023 
 
 
 
 
 
 

 

DE   ZEVEN   WERKEN   VAN   BARMHARTIGHEID 
 

“Wanneer de Mensenzoon komt, 

omstraald door luister en in 

gezelschap van alle engelen, zal hij 

plaatsnemen op zijn glorierijke 

troon. Dan zullen alle volken voor 

hem worden samengebracht en zal 

hij de mensen van elkaar scheiden 

zoals een herder de schapen van de 

bokken scheidt; de schapen zal hij 

rechts van zich plaatsen, de bokken 

links. Dan zal de koning tegen de 

groep rechts van zich zeggen: “Jullie 

zijn door mijn Vader gezegend, kom 

en neem deel aan het koninkrijk dat 

al sinds de grondvesting van de 

wereld voor jullie bestemd is. Want 

ik had honger en jullie gaven mij te 

eten, ik had dorst en jullie gaven mij 

te drinken. Ik was een vreemdeling 

of dakloos en jullie namen mij op, ik 

was naakt, en jullie kleedden mij. Ik 

was ziek en jullie bezochten mij, ik 

zat gevangen en jullie kwamen naar 

mij toe.” Dan zullen de recht-

vaardigen hem antwoorden: “Heer, 

wanneer hebben wij u hongerig 

gezien en te eten gegeven, of dorstig 

en u te drinken gegeven? Wanneer 

hebben wij u als vreemdeling of 

dakloos gezien en opgenomen, u 

naakt gezien en gekleed? Wanneer 

hebben wij gezien dat u ziek was of 

in de gevangenis zat en zijn we naar 

u toe gekomen?”  En de koning zal 

hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: 

alles wat jullie gedaan hebben voor 

een van de onaanzienlijkste van mijn 

broeders of zusters, dat hebben jullie 

voor mij gedaan.” “  

Matteüs 25, 31-40 

De goede lezer zal opmerken dat het 7e werk van barmhartigheid, 

het begraven van de doden door Jezus niet genoemd wordt. Paus 

Innocentius III (1198-1216) voegde in het jaar 1207 het zevende 

werk  toe. Het werk dat hij uitkoos was 'de doden begraven'. Het 

is ontleend aan het Bijbelboek Tobit, waarin naast twee bekende, 

ook door Christus genoemde werken van barmhartigheid, speciaal 

de zorg voor de overledenen wordt benadrukt: "Ik gaf brood aan 

de hongerige en kleren aan de naakten; als ik het lijk van een 

volksgenoot buiten de muren van Nineve zag liggen, dan begroef 

ik het". (Tobit 1,17). In de door pestepidemieën geteisterde 

middeleeuwen had het moeilijke en gevaarlijke werk van 'doden 

begraven' immers een bijzondere waarde. 

 

Vanuit het oogpunt van Diaconie wil diaken Jan van Steenoven een 

project rond de 7 werken van Barmhartigheid op starten in de Sint 

Franciscusparochie en de parochie Christus Koning. 

Dit project bestaat uit 6 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur die 

we houden in de grote zaal van de pastorie in Zundert. Aanvang 

steeds om 19.30 uur. Het zijn op zichzelf staande avonden, dus 

als u ’n keer niet kunt geen probleem. Deelname is gratis. 

 

Belangrijkste doelstelling van het project is bewustwording.  

Je er van bewust worden dat Barmhartigheid niet alleen iets is van 

‘daar’, maar ook van ‘hier’. Barmhartigheid in je eigen leef- en 

woonomgeving. 

Diverse organisaties en personen die werkzaam zijn binnen het 

werkveld van Barmhartigheid zijn gevraagd om uitleg te geven 

over de manier waarop zij Barmhartigheid vorm geven.  

 

Programma 

6 juni:  ‘De Hongerige Voeden en Dorstige Laven’  
 m.m.v. De Voedselbank Etten Leur. 

13 juni:  ‘De Zieken Bezoeken’  
 m.m.v. diaken Jan van Steenoven over Palliatieve zorg. 

20 juni:  ‘De Vreemdeling / Dakloze Opnemen’  
 m.m.v. Pastor Naomi, van het Annahuis Breda. 

27 juni: ‘De Naakten Kleden’  
 m.m.v. Lucinda Lambertus van het Leger des Heils. 

4 juli:  ‘De Gevangen Bezoeken’  
 m.m.v. Gevangen Zorg Nederland. 

11 juli  ‘De Doden Begraven’  
 m.m.v. Annelies van Dongen, Mathijssen uitvaartverzorging. 

 

Verdere informatie bij diaken Jan van Steenoven. 
Mail: jan.vansteenoven@kpnplanet.nl 

Telefoon: 06-83591622
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Innocentius_III
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Innocentius_III
http://nl.wikipedia.org/wiki/1207
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_%28christendom%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tobit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pest_%28ziekte%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
mailto:jan.vansteenoven@kpnplanet
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Programma in de meimaand in Zegge 
 

Geschiedenis 

In het jaar 1421 vond de Sint Elisabethvloed plaats en 
ook West-Brabant werd hierdoor getroffen. Op de 

Schelde kwam een schip in nood en dreigde te 
vergaan. De schipper bad op zijn knieën op het dek en 
beloofde aan Maria dat, als hij heelhuids aan was zou 

komen, hij een kapel voor haar te bouwen. De legende 
zegt dat het schip verging en dat de schipper 

aanspoelde in Zegge en daar een Mariakapel liet 
bouwen om zijn dankbaarheid vorm te geven, zoals hij 
beloofd had. 

De mooie Mariakapel die nu Zegge siert is niet de 
kapel die de schipper liet bouwen. Deze stamt uit 

1922. De oude kapel was dermate vervallen dat, om 
de bedevaarttraditie levendig te houden, er een 
nieuwe kapel gebouwd werd. Over deze traditie werd 

al in 1649 geschreven. De huidige kapel verkeert in 
een uitstekende staat van ouderhoud en na een brand 

in 2019 is de kapel in zijn oude glorie hersteld. In de 
kapel is het prachtige houten Mariabeeld, dat stamt uit 
het eind van de 17e eeuw, de blikvanger. Bijzonder zijn 

ook de vijftien gebrandschilderde ramen die de 
geheimen van de Rozenkrans uitbeelden. Tientallen 

mensen branden ook nu weer elke dag kaarsen in de 
kapel die van zonsopkomst tot zonsondergang 
geopend is.  

 
Vieringen in de meimaand in Zegge  

Op dinsdag: 18.45 u: Rozenhoedje met 
Eucharistieviering in de Kapel. 

Op woensdag: 18.45 u. Rozenhoedje met Woord- & 
Communieviering in de Kapel. 
Op donderdag 18.45 u: Rozenhoedje met 

Mariaviering in de Kapel. 
 

Op zon- en feestdagen: 
06.45 u: aanbidding van het Allerheiligste. 
07.00 u: Rozenhoedje 

07.30 u: Eucharistieviering.  
09.30 u: Eucharistieviering. 

 
Zondag 7 mei 09.30 u: officiële openings-viering 
voorgegaan door Vicaris Generaal Mgr. H. Lommers. 

Woensdag 31 mei Sluiting 
18.45 u: Rozenkrans met Eucharistieviering en 

daarna processie voorgegaan door Mgr. Joh. van den 
Hende, bisschop van Rotterdam.  
 

Ook dit jaar zijn er weer veel verschillende koren te 
beluisteren tijdens de vieringen op zondag. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze Lieve Vrouw van Zegge 
Meimaand 2023 
Heer onze God,  

in Maria hebt Gij ons getoond  
wat geloven betekent:  

steeds weer op weg gaan  
naar een onbekende toekomst.  

Moge haar geloof  
ons blijvend inspireren.  

Laat in ons groeien een sterke hoop 
en een grote toekomstverwachting.  

En leer ons zien  
van dag tot dag  

wat het leven van ons vraagt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het weekend van Pinksteren wordt 

extra aandacht besteed aan het 100-

jarig bestaan van de Kapel. 

Voor verdere informatie verwijzen 

wij u naar: 

www.sintfranciscusparochie.nl 

klik op de link ‘Parochiekern Zegge’.  
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Pensioen 
De aankomende Pasen wordt mijn laatste in uw midden. Uiterlijk 
13 november, ga ik met pensioen. Voor veel beroepsgroepen een 

normaal verschijnsel. In het kerkenwerk zijn het alleen de 
pastorale werkers en werksters die op de gangbare leeftijd met 
pensioen gaan. Voor gewijde bedienaren, priesters en diakens, 

bestaan andere regelingen. Na 35 jaar arbeid in en voor de kerk, 
stopt aan het einde van dit jaar mijn beroepsmatige betrokkenheid 

bij het kerkelijke leven.  
 
In 1987 kreeg ik mijn eerste baan als districtskatecheet. In het 

bisdom Roermond begeleidde ik twintig basisscholen met hun 
godsdienstlessen en kwesties van katholieke identiteit. Bijna 3 jaar 

later, in 1990, was mijn verlangen naar werken in een parochie 
dusdanig gegroeid, dat ik van baan veranderde. Ik kwam te werken 
in Arnhem, in het stadsdeel onder de Rijn. In de hoofdstad van 

Gelderland, deel uitmakend van het bisdom Utrecht, heb ik bijna 9 jaar gewerkt. Het 
werkgebied betrof twee grote parochies. Het team bestond, bij mijn aantreden, uit 6 pastores. 

Rond mijn afscheid van het gebied telde het pastoraal team nog 2 pastorale werkers. Voor 
priesterlijke bedieningen waren we lange tijd aangewezen op omliggende parochies. 
 

In januari van 1998 verhuisde ons gezin naar Etten-Leur, waar ik ging werken als lid van het 
pastoraal team aldaar. Opnieuw startte ik in een team met 6 pastores. Het werd het derde 

bisdom, waar ik werkervaring zou opdoen, het bisdom Breda. In Arnhem was ik gewend geraakt 
aan lage aantallen communicanten, vormelingen en andere kerkbezoekers. Ook kerksluiting 
was halverwege de jaren 90 daar al aan de orde. In Etten-Leur was het heel anders. Er waren 

toen 270 kinderen die voor hun Eerste Communie werden aangemeld. Ik keek mijn ogen uit. 
Heel andere tijden dan nu. Na 17 jaar met veel plezier in Etten-Leur gewerkt te hebben, vroeg 

de bisschop of ik ergens anders mijn diensten zou willen aanbieden. Ik had daar wel oren naar. 
Ik was toe aan een nieuwe fase. Het zou mijn laatste periode als pastoraal werker gaan worden, 
waarin ik nog 8 jaar dienstbaar kon zijn aan de kerk. 

  
In augustus 2015 kwam ik in uw parochies te werken. Enkele maanden na mijn aantreden, 

werd bij mij prostaatkanker geconstateerd. Dat was schrikken. Ik onderging een operatie en 
werd 5 jaar later genezen verklaard. Ik had geluk gehad. Nadat ik hersteld was, werd het mij 
en een van mijn collega’s door de toenmalige pastoor verboden om nog langer in de parochies 

van Zundert te werken. U kunt zich voorstellen hoe verbijsterd wij waren, vooral omdat we 
geen rechtvaardiging vonden voor zo’n drastisch besluit. In 2018 trad onze huidige pastoor 

Hans van Geel aan en werd de oude beginsituatie gelukkig hersteld.  
Inmiddels ben ik bijna 7,5 jaar werkzaam in de parochies van Rucphen en Zundert. De komende 

Pasen wordt mijn laatste in uw midden. Ik hoop in mijn laatste werkzame maanden, nog vele 
mooie momenten te mogen beleven. Ik hoop dit samen te mogen doen met en onder leiding 
van pastoor Hans van Geel, met onze nieuwe pastoraal werker Embregt Wever, met onze 

teamassistente Jeannette de Kort, met diaken Jan van Steenoven, met emeriti en met de vele 
vrijwilligers die waar mogelijk nog ondersteuning willen en kunnen bieden.  

 
Zo ben ik onder andere samen met u gaan vieren op de wijze van Taizé, gebedsvieringen met 
korte eenvoudig getoonzette liederen en met stilte. Ook het ‘Buurten met de Bijbel’heb ik weer 

opgepakt in de Vastentijd. Het Buurten voorziet in de gelegenheid om in een kringgesprek een 
bijbeltekst op ons in te laten werken en met elkaar te delen wat de woorden uit de Schrift bij 

ons oproepen. Ook wil ik doopouders begeleiden op weg naar de doop van hun kinderen. Verder 
zal ik in uiteenlopende vormen van pastoraat, van de wieg tot het graf, uitvoering blijven geven 
aan delen van catechese, diaconie, kerkopbouw en liturgie. We zullen elkaar naar alle 

waarschijnlijkheid in dit laatste werkjaar nog ontmoeten. Graag tot dan en moge God ons allen 

zegenen op onze weg naar de missionaire parochie.                             Pastor Wim van Reen 



Paaszaterdag

Sint Janskapel H. Willibrorduskerk

Sprundel Sint Willebrord

Woord- en Communieviering Paaswake

Pastor Wever Pastoor v Geel / Pastor Wever

Sint Martinuskerk

Schijf

Woord- en Communieviering Hoogfeest van Pasen

Pastor Wever H. Willibrorduskerk

Sint Willebrord

H. Willibrorduskerk Eucharistieviering

Sint Willebrord Pastor Swinne

Eucharistieviering Sint Janskapel

Pastor Swinne / Pastor Wever Sprundel

Woord- & Communieviering

H. Willibrorduskerk Diaken van Steenoven

Sint Willebrord H. Maria Boodschapkerk

Chrismaviering Zegge

zie onderaan dit overzicht Woord- & Communieviering

Pastor Wever

Witte Donderdag H. Martinuskerk

H. Willibrorduskerk Rucphen

Sint Willebrord Woord- & Communieviering

Eucharistieviering Pastor Wever

Pastoor v Geel / Pastor Wever H. Martinuskerk

Schijf

Goede Vrijdag Woord- & Communieviering

Processiepark Diaken van Steenoven

Sint Willebrord

Kruisweg

Pastoor v Geel / Pastor Wever Tweede Paasdag

H. Willibrorduskerk H. Willibrorduskerk

Sint Willebrord Sint Willebrord

Kruisverering Taizé-viering

Pastoor v Geel / Pastor Wever Pastor van Reen

Dit jaar is onze parochie(kerk) aan de beurt.

U bent zeer welkom!

bisdom en ons pastoraal team. Vanuit heel het bisdom

komen mensen om te vieren en elkaar te ontmoeten.

Mogen wij u ook begroeten ?!
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In de Chrismaviering worden de Heilige Oliën voor het

nieuwe jaar gezegend en gewijd. Dit jaar is Mgr Mutsaerts

de celebrant, geassisteerd door de vicarissen van het 
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