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Pasen

Het zal zijn

als het ontwaken
uit een winterslaap
de frisheid

van een dauwtrip
de ochtendzon
tegemoet

Het zal zijn

als kiemen uit

de donkere aarde
ontvouwen van
nieuw groen

na ijs en dorre kou

Het zal zijn als een
ontwapenende glimlach
twee vragende ogen
hoop in woord

en gebaar

warme nabijheid

die je doet opstaan

Pasen
een nieuw begin

Van donker naar licht, van dood naar Leven...

Op 25 maart is de klok weer een uur vooruit gezet. Dit betekent dat
het ’s avonds langer licht blijft. Hiermee wordt aangeduid dat het licht
de duisternis verdrijft! Vanaf carnaval tot nu toe verkeren we in de
veertigdagentijd. Het is dé voorbereidingstijd op Pasen, het feest van
verrijzenis, van een nieuw begin. Dat hebben we in deze tijd echt
nodig! Het gaat met de economie heel goed. De meeste mensen
kunnen hiervan profiteren, maar tegelijkertijd zie je ook dat het
saamhorigheidsgevoel er niet beter op wordt. Onze samenleving, onze
wereld hunkert naar verrijzenis van een nieuw begin.

Dit wordt op een goede wijze uitgebeeld in the Passion, een Bijbels
evenement waarin de laatste uren van het leven van Jezus worden
uitgebeeld. Met eigentijdse muziek, dans en uitgesproken teksten
volgen we Jezus in deze uiterst emotionele lijdensweg.

Hoe kijken we hiernaar? Als iets dat ver van ons bed is, laten we ons
raken door de teksten, zien we uit naar de artiesten die de rollen
vervullen, of kunnen we zover gaan dat we ons identificeren met de
hoofdpersonen van The Passion?

Dit jaar komt The Passion uit de Bijlmer in Amsterdam. Maar weet u
dat dit jaar ook The Passion opgevoerd wordt in de Sint Bavokerk te
Rijsbergen bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de
parochiekerk? The Passion laat nieuwe mogelijkheden zien om van
onze samenleving iets moois te maken. Daar hebben we elkaar bij
nodig, daar hebben we het geloof in God en in elkaar voor nodig.
Alleen kom je niet ver! Onze God is een God van Liefde, van respect,
van vergevingsgezindheid, van trouw!

Hij is door de dood heen tot leven gekomen. Hij heeft laten zien dat al
het negatieve, pijn en teleurstelling overwonnen kunnen worden door
het geloof in God, onze Vader. Laat het waardevolle van het
menselijke samenleven niet door je vingers glijden. Er is een
uitdrukking die zegt: geen zondag zonder vrijdag. Geen Pasen zonder
Goede Vrijdag.

Ik wens u ook namens mijn collega’s, een Zalig Pasen toe.

Pastoor Hans van Geel
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redactie@sintfranciscusparochie.nl

pastor Gerard Damen
g.damen@live.nl
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mieke.vandijk@creativethings.org
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Redactie parochiekernen
Mieke van Dijk (Rucphen)
mieke.vandijk@creativethings.org

Koosje van Overveld (Schijf)
kovoschijf@home.nl

Contactadres (Sprundel)
pk.sprundel@sintfranciscusparochie.nl

pastor Gerard Damen (St. Willebrord)
pk.sintwillebrord@sintfranciscusparochie.nl

Helen van Oosterhout (Zegge)
helenvanoosterhout@ziggo.nl

Aanleveren kopie

De volgende uitgave van de nieuwsbrief
verschijnt in september. Inleveren van
kopij dient uiterlijk voor 20 augustus

te zijn ingeleverd bij de redactie.

Bij voorkeur per email, tekst in Word,
afbeeldingen als JPG.

Parochiebestuur
bestuur@sintfranciscusparochie.nl
Voorzitter pastoor Hans van Geel
Vicevoorzitter Wim Gobbens
Secretaris Helen van Oosterhout
Penningmeester André Goutman
Leden: Tonnie Sedee-de Wit,

Marco van Overveld, Tosca Goorden,
Janny Siemons.

Pastoraal team

Pastoor Hans van Geel

Diaken Jan van Steenoven, teamleider
Pastoraal werker Gerard Damen
Pastoraal werker Wim van Reen
Pastoraal werker Rob van Sambeek

Parochie Sint Franciscus Regio Rucphen
Parochiekernen: H. Martinus Rucphen, H. Martinus Schijf, H. Joannes
de Doper Sprundel, H. Willibrordus St. Willebrord, H. Maria Boodschap Zegge.

Secretariaat: Pastoor Bastiaansensingel 32,4711 EC St. Willebrord 0165-382201
secretariaat@sintfranciscusparochie.nl - www.sintfranciscusparochie.nl
Secretariaat open op maandag en donderdag van 9.30-12.30 uur. Voor zeer
dringende zaken (aanvragen ziekenzalving, melding overlijden of crisissituatie)
06-29334907 (voor Rucphen, Schijf, Sprundelen Zegge) en 06-22563985

(voor St. Willebrord). Voor opgeven misintenties, aanmelden sacramenten e.d.
kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw Parochiekern.

Van de redactie:

Wij zijn blij dat onze vorige nieuwsbrief in de “nieuwe stijl” goed
ontvangen is; graag vragen wij nu uw aandacht voor onze derde
nieuwsbrief! De redactie maakt de nieuwsbrief niet alleen! Wij staan
open voor al uw vragen,wensen,opmerkingen,suggesties, enz. Deze
zijn welkom op: redactie@sintfranciscusparochie.nl Hebt u vragen
e.d. die betrekking hebben op de bijlage dan kunt u deze het beste
richten aan het redactielid van uw parochiekern, naam en mailadres
staan in het colofon vermeld.

Bode:

In de Rucphense Bode kunt u de wekelijkse kerkberichten blijven
lezen! U zult gemerkt hebben dat de berichten van de vijf kernen
meer gestroomlijnd zijn.

Website:

Sinds kort is onze website in de lucht: www.sintfranciscusparochie.nl
De website is ook nog volop in ontwikkeling. Hoewel de
parochies voorlopig nog
u toch de nieuwe site

vertrouwde sites van de “voormalige”
gewoon blijven bestaan, vragen wij
www.sintfranciscusparochie.nl te gebruiken. Via de homepage kunt u
heel gemakkelijk doorlinken naar de site van uw eigen parochiekern.
Al uw vragen, wensen, opmerkingen, suggesties, enz. over onze site
zijn van harte welkom op redactie®@sintfranciscusparochie.nl
E-mailadressen:

Wij vragen u om onze nieuwe e-mailadressen te gebruiken:
secretariaat@sintfranciscusparochie.nl
pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl
pk.schijf@sintfranciscusparochie.nl
pk.sprundel@sintfranciscusparochie.nl
pk.sintwillebrord@sintfranciscusparochie.nl
pk.zegge@sintfranciscusparochie.nl

leder jaar wordt er door de Vastenactie in de vastenperiode actie
gevoerd voor mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Dat doen

ze omdat ze geloven dat ieder mens waardevol is en omdat ze vinden
dat we best iets van onze welvaart kunnen delen.

leder mens is waardevol

De vastentijd is een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder
te doen. Uw tijd, geld en aandacht kunt u dan delen met mensen die uw
steun kunnen gebruiken. Als u wilt kunt u dat doen door de projecten
van Vastenactie financieel te steunen.

Even minderen voor een ander! www.vastenactie.nl
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Nieuws vanuit het parochiebestuur

Beste medeparochianen,

Bij de Kersteditie van onze Nieuwsbrief ontving u een
extra bijlage waarin wij u nog konden melden dat wij per
1 februari een nieuwe pastoor hebben. In deze bijlage
heeft Hans van Geel zich aan u voorgesteld. U kunt dit evt.
nog op onze site lezen!

Inmiddels is hij op 4 februari tijdens een mooie en goed
bezochte viering geinstalleerd. Wij zijn erg blij dat wij als
nieuwe parochie nu eindelijk een eigen pastoor hebben en
vooral blij met zijn warme en innemende persoonlijkheid,
zoals velen van u al mochten ervaren.

Installatie van pastoor Hans van Geel

Overigens is hij evenals de overige teamleden ook werkzaam in de parochies van de Regio Zundert,
zoals dit een paar jaar geleden ook al het geval was. Wij begrijpen heel goed dat dit in de huidige tijd
- waar zo weinig pastoraal werkenden beschikbaar zijn - niet anders kan.

Dit gegeven onderstreept tevens het grote belang van de inzet van vrijwilligers in het parochieleven.
Wij zijn blij dat zovelen van u dit doen en zijn u daar erg dankbaar voor. Wij hopen dat u zich in blijft
zetten voor onze parochie en uw eigen parochiekern. Wij hopen ook dat velen uw voorbeeld zullen
volgen. Vrijwilligers zijn onmisbaar!

Over de inzet van het pastorale team hebben wij inmiddels goede afspraken kunnen maken met de
parochiebesturen van de Regio Zundert; wij hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking
tussen de beide regio’s.

Inmiddels is in al onze parochiekernen de actie Kerkbalans bezig of al afgerond. Wellicht ten
overvloede willen wij u nogmaals wijzen op het grote belang van deze actie die onmisbaar is om het
pastoraat in onze parochiekernen mogelijk te blijven maken en onze kerkgebouwen in stand te
houden. Mocht u nog niet deelnemen: u kunt zich te allen tijden bij het secretariaat van uw
parochiekern aanmelden!

In onze kernen zijn de verschillende werkgroepen druk bezig met de voorbereidingen op Eerste
Communie en het Vormsel. Wij wensen u alvast mooie vieringen.

Graag wensen wij u een goed Paasfeest en fijn Paasdagen.

Namens het parochiebestuur,
Wim Gobbens, vicevoorzitter.

Mortuarium

In onze Sint Franciscusparochie hebben wij een eigen mortuarium.
Het mortuarium in St. Willebrord is door de architectuur, de
inrichting en de ruime kamers met mooie wandschilderingen een
respectvolle omgeving, waarin onze overledenen opgebaard kunnen
worden en waarin we op een zeer persoonlijke manier afscheid
kunnen nemen.

Zie voor informatie en tarieven www.mortuariumsintwillebrord.nl
of neem contact op met het secretariaat van de parochiekern
H. Willibrordus.




VIERINGEN IN DE SINT FRANCISCUSPAROCHIE
IN DE GOEDE WEEK EN MET PASEN

Paasvieringen
speciaal voor ouderen

Rucphen Steunpunt
21 maart 11.00 uur
Pastor Gerard Damen

Rucphen KBO viering
24 maart 14.00 uur
Pastor Gerard Damen

Schijf Steunpunt
21 maart 11.00 uur
Pastor Jan van Steenoven

Schijf KBO viering
28 maart 11.00 uur
Pastor Jan van Steenoven

Sprundel Steunpunt
20 maart 11.00 uur
Pastor Wim van Reen

Sprundel KBO viering
28 maart 11.00 uur
Pastor Wim van Reen

St.Willebrord Rozemarijn
26 maart 13.30 uur
Pastor Gerard Damen

St.Willebrord KBO viering
28 maart 10.30 uur
Pastor Gerard Damen

Zegge Steunpunt
22 maart 11.00 uur
Pastor Jan van Steenoven

Zegge KBO viering
23 maart 11.00 uur
Pastor Jan van Steenoven

Witte Donderdag
Donderdag 29 maart

H. Willibrordus St. Willebrord
19.00 uur Parochiéle viering
Pater van Broekhoven

Goede Vrijdag
Vrijdag 30 maart

H. Martinus Rucphen
19.00 Kruisverering
Pastor Gerard Damen

H. Martinus Schijf
19.00 uur Goede Vrijdagviering
Pastor Wim van Reen

H. Joannes de Doper Sprundel
15.00 uur Kruisweg
Pastor Wim van Reen

H. Willibrordus St. Willebrord
15.00 uur Kruisweg

Pastoor Hans van Geel

19.00 uur Kruisverering
Rector Norbert Schnell

H. Maria Boodschap Zegge
19.00 uur Goede Vrijdagviering
Pastor Jan van Steenoven

Paaszaterdag
Zaterdag 31 maart

H. Martinus Rucphen
19.00 uur Themaviering
m.m.v. Zanggroep Rucphen
ook Kindernevendienst
Pastor Gerard Damen

H. Willibrordus St. Willebrord
17.30 uur Kinderpaasviering
Pastor Gerard Damen

21.00 uur Parochiéle Paaswake
Met pater van Broekhoven
Pastor Gerard Damen en

Pastor Wim van Reen

Eerste Paasdag
Zondag 1 april

H. Martinus Rucphen
9.30 uur Paasviering
Pastor Gerard Damen

H. Martinus Schijf
9.30 uur Paasviering
Pastor Wim van Reen

H. Joannes de Doper Sprundel
11.00 uur Paasviering
Rector Norbert Schnell

H. Willibrordus St. Willebrord
11.00 Paasviering
Pastoor Hans van Geel

H. Maria Boodschap Zegge
9.30 uur Paasviering
Pastoor Hans van Geel

Tweede Paasdag
Maandag 2 april

H. Willibrordus St. Willebrord
11.00 uur Parochiéle viering
Pastor Gerard Damen

Pastor Wim van Reen

R Hoe het ooit begon

hen gewekt had.

Met een handvol kleine, zwakke, machteloze mensen is
het ooit begonnen. Vanuit hun onmacht, hun angst en
ontgoocheling hebben zij de handen in elkaar geslagen,
en zijn ze op weg gegaan.

Waarheen? Ze wisten het zelf niet. Ze zouden wel zien...
Ze deelden wat ze hadden, brood en wijn, huis en goed.
Uit het samen bidden putten zij de kracht om te blijven
doorgaan en hielden ze de droom wakker die Jezus in






