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Benoeming nieuwe pastoor

Toen onze kerstnieuwsbrief al klaar was, kregen wij het bericht dat bisschop Liesen pastoor Hans van Geel
benoemd heeft als pastoor van onze parochie. Deze benoeming gaat per 1 februari 2018 in. Het parochiebestuur
en het pastoraal team hebben inmiddels met hem kennisgemaakt en zien vol vertrouwen uit naar de
samenwerking. Wij zijn blij dat onze nieuwe parochie nu een eigen pastoor heeft. Ook vanaf deze plaats willen
wij pastor Jan Voeten en pastoor Jos Demmers die vanaf de start van onze parochie waarnemend pastoor waren
hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid. Pastoor van Geel wordt tevens pastoor van de drie parochies
van de regio Zundert. Ook het pastoraal team (naast pastoor Hans van Geel zijn/blijven dit: diaken Jan van
Steenoven en de pastoraal werkers Gerard Damen, Wim van Reen en Rob van Sambeek) zal zowel voor onze
parochie als voor de parochies van de regio Zundert werkzaam zijn. In het artikel hieronder stelt onze nieuwe
pastoor zich aan ons voor.

Mag ik mij even voorstellen...

Mijn naam is Hans van Geel en per 1 februari 2018 word ik
benoemd tot pastoor voor de Sint Franciscusparochie, Sint Bavo,
H. Trudo en H. Drie-Eenheidparochie. Het is een hele uitdaging,
maar ik zie het als een voordeel dat ik onbevangen aan deze taak
kan beginnen. Pastoraat is heel belangrijk in deze tijd, omdat
vele mensen het gevoel hebben heel goed zonder de kerk te
kunnen leven. Toch zitten ook zij met veel levens -en/of
geloofsvragen. |k ben pastor geworden om mensen nabij te
kunnen zijn in een geseculariseerde samenleving, om samen iets
van het Koninkrijk Gods zichtbaar te maken.

Er is mij gevraagd om via het parochieblad een nadere kennismaking met u te hebben. Mijn wieg heeft
gestaan in Zevenbergsche Hoek. Om precies te zijn Achterdijk 117. Van deze tijd is weinig blijven
hangen. Na enkele jaren hier gewoond te hebben, verhuisden wij als gezin naar Zevenbergen. Als klein
jongetje ging ik met mijn ouders naar de kerk. Ik vond dit geweldig. De mooie kleren die meneer
pastoor aan had, de taal die ik niet kende, maar langzaamaan woordje voor woordje kon uitspreken.
Ik snapte niet wat ik zong, maar was trots dat ik een beetje mee kon doen in de viering. lk was ook
jaloers omdat de pastoor uit de kelk mocht drinken en ik niet, terwijl ik zo’n dorst had in de kerk.

Die kerk is mij steeds dierbaar gebleven. De kapelaan kwam na mijn eerste H. Communie vragen of ik
misdienaar wilden worden. Wat vond ik dit geweldig! Dit heb ik vele, vele jaren gedaan. Thuis speelde
ik met mijn broer en zus ‘kerkje’. U begrijpt wel dat ik de pastoor was, mijn broer misdienaar en mijn
zus zat in de kerk. Toen ik een jaar of dertien was, werd ik gevraagd om lid te worden van het
jongerenpastoraat. Vijf jaar later mocht ik groepen mee begeleiden. Dit heb ik niet zolang gedaan,
omdat er een beroep op mij werd gedaan om de avondwakegroep nieuw leven in te blazen.

Dat vond ik dierbaar werk. Mensen nabij zijn in hun verdriet en op zoek gaan naar teksten om er een
mooie viering van te maken. Hier groeide ik steeds meer in. Zover zelfs dat ik de eerste leek
(vrijwilliger) was die mocht voorgaan tijdens een uitvaartviering. lk denk dat het vrijwilligerswerk er
voor een groot deel aan heeft bijgedragen om de weg naar het priesterschap in te gaan.
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Naast het vrijwilligerswerk werkte ik ook in de gezondheidszorg. Eerst in een verpleeghuis, later in
een ziekenhuis. Hier ervoer ik, dat je mensen op velerlei manieren nabij kunt zijn. lk ben opgeleid
met het holistisch mensbeeld. Dat wil zeggen, dat je de mens in zijn totaliteit moet zien: sociaal,
maatschappelijk en geestelijk. De eerste twee aspecten lukken meestal wel, maar zo gauw levens- en
zinvragen om de hoek kwamen kijken, haakten vele collega’s af. Praten over God, over leven en
dood, over de hemel, over de bekende ‘waarom -vraag’. |k ging deze vragen nooit uit de weg. Ook het
werk in de gezondheidszorg heeft mijn roeping beinvloed.

Nadat ik afscheid had genomen van het ziekenhuiswezen ben ik stage gaan lopen in de parochie Onze
Lieve Vrouw van Lourdes in 't Fort te Bergen op Zoom. Twee belangrijke en leerzame jaren. Deze
stage mondde uit in mijn diakenwijding op 21 december 1996 en op 8 november 1997 mocht ik de
priesterwijding ontvangen van Mgr. Muskens. De eerste benoeming in Breda -West heeft 7 jaar, 7
maanden en 7 dagen geduurd. Op 1 juli 2005 werd ik benoemd tot pastoor van de toenmalige
parochies in Steenbergen die gefuseerd zijn tot de Sint Annaparochie en op 1 september 2013 kwam
hier de Sint Christoffelparochie bij. Het is een mooie tijd geweest. Niet altijd even gemakkelijk, maar
ik heb hier veel mogen leren. ledere nieuwe parochie is tevens ook weer een nieuwe leerplek. Je bent
als mens nooit uitgeleerd.

Nu mag ik uw pastoor worden. Met veel vertrouwen begin ik aan deze benoeming. De eerste
kennismaking met het pastoraal team en parochiebesturen zijn warm en prettig verlopen. De eerste
indruk is ook altijd heel belangrijk. Er ligt veel werk te wachten, maar ik hoef dit gelukkig niet alleen
te doen. Samen met mijn collega’s, parochiebesturen, vrijwilligers en parochianen hoop ik dat we de
handen in elkaar kunnen slaan. Samen komen we al een heel eind.!

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u allen

een zalig Kerstmis en een hoopvol 2018 toe te wensen.

Pastoor Hans van Geel

Een ander mens

Geen licht als het licht

in de donkerste nacht

van december

En even zwijgt alles stil.
Dan klinkt zachtjes een stem,
begint iemand te zingen
over een andere tijd

over andere mogelijkheden,
over een andere mens.
Over mij, over jou,

maar dan anders:

met oren die horen,

met ogen die zien,

met een hart

dat geraakt wil worden.

Georges de La Tour Aanbiddingvan de herders





